Maria Moeder van Hoop

’s-Hertogenbosch, 8 september 2025.

Het mirakelbeeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch kent een traditie
van bijna 650 jaar. Het verhaal gaat dat de Zoete Lieve Vrouw al vroeg voor
wonderlijke gebeurtenissen zorgde, voor mirakelen. Dat zorgde ervoor dat het
dertiende-eeuwse beeld van Maria, dat niet meteen door iedereen als fraai
werd beschouwd, vanaf de late veertiende eeuw een speciale plek kreeg in de
Sint-Jan. Zo werd de Sint-Jan naast een kerk gewijd aan de Heilige Johannes
Evangelist, ook een Mariakerk en werd de kruiskerk een gebouw met een
bijzondere devotie. Als vanzelf horen wij hier de echo van Christus’ woorden
aan het kruis uit het evangelie van Johannes: ‘Dat is uw zoon’ en ‘dat is uw
moeder’ (Johannes 19, 25-27). Christus, Maria en Johannes horen bij elkaar.
Geven kracht. Een kracht die in de Sint-Jan dagelijks voelbaar is. Ook vandaag.
In het mirakelboek werden door de geestelijkheid tussen 1381 en 1603 481
wonderen officieel genoteerd. Van mensen die genazen van ziekte of zelfs
dood, van gevangenen die vrijkwamen, van redding, maar ook van ongeloof dat
werd omgezet in geloof, hoop en liefde. Tijdens twee eeuwen Staatse
overheersing sinds 1629 verplaatste het Bossche mirakelbeeld zich
noodgedwongen naar Brussel, waar de devotie onverminderd doorging. Na
terugkeer van het mirakelbeeld op 27 december 1853, tijdens het feest van
Sint Jan Evangelist, bleek de Bossche Mariadevotie nog altijd springlevend.
Onder grote belangstelling werd het mirakelbeeld opnieuw door de
Bosschenaren omarmd en in haar aloude Mariakapel geplaatst. De Bossche
Mariadevotie wordt onverminderd voortgezet. Weliswaar worden sinds 1603
geen mirakelen meer genoteerd, maar daarin zal binnenkort verandering
komen. Door tussenkomst van de Zoete Lieve Vrouw vinden ook vandaag nog
wonderen plaats, misschien zelfs meer dan we bevroeden. Alleen al de
ongeveer half miljoen kaarsen die jaarlijks in de Mariakapel worden gebrand,
geven wel aan dat Maria ons altijd nader is gebleven, als Zoete Lieve Vrouw, als
Zoete Moeder, als Moeder van Hoop, voor alle mensen, voor nu en altijd.

Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.



Heilige Maria
Moeder van de Heer en Zoete Lieve Vrouw van deze stad,
in dit heiligdom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van Uw gebed
ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U,
Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.
U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze
bemoediging, zoals U reeds gedurende zovele eeuwen hulp en
troost hebt gegeven.

Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor

mij.




